
Die Handwerksordnung der Wiener 
Ziegel decker von 1593 verbietet den 
blauen Montag und zieht für jeden 
blauen Montag einen Arbeitslohn ab.

Die Ordnung der Schreinergesellen aus 
Trier von 1681 verbietet den Gesellen 
den blauen Montag:

„38. Wan ein Gesell einen muthwilligen 
blauen Montag oder sonsten einen 

anderen Tag in der Wochen dazu nimbt, 
so soll der Meister ihme einen halben 
Wochenlohn dafür abziehen dörfen.“

Ein Artikel aus der Maurerordnung von Landsberg am 
Lech aus dem Jahr 1779 verbietet den blauen Montag:

„Keinem Gesellen ist es erlaubt, ohne Vorwissen 
und Bewilligung des Meisters und Bau Herrn in der 
Wochen hindurch zu feyrn, bei Straf ein halb Pfund 

Pfennig; wie dann auch der sogenannte blaue Montag 
bey obiger Straff gänzlich abgeschafft seyn solle.“

Infolge der Handwerkerunruhen in „fast allen größeren 
Städten des Ordenslandes“ wird in der „Willkür“ (Ratsbe-
schluß) der Stadt Königsberg um 1385 der von den Ge-
sellen freigenommene Montag unter Todesstrafe gestellt:

„Wisset, daz unser herre, der holmiester, zeu rote 
geworden ist myt synen steten, daz keyn hantwerksknecht 

machen sal den montag zeu virtage… daz thut, den 
sal man richten an syn höst umme syn hals.“

Het handwerkreglement van de Weense 
dakdekkers van 1593 verbiedt de blauwe 
maandag en trekt voor elke blauwe maan-
dag een heel dagloon af.

Het Reglement van de Meubelmakers uit 
Trier van 1681 verbiedt de gezellen de 
blauwe maandag:

“§ 38. Als een gezel met opzet een blauwe 
maandag of een andere doordeweekse dag 

vrij neemt, mag zijn baas zijn loon voor 
die week met de helft verminderen.”

Een bepaling uit de verordening voor metselaars van 
Landsberg am Lech uit 1779 verbiedt de blauwe maandag:

“Het is de gezellen niet toegestaan zonder kennis en 
toestemming van de baas en de bouwheer op doordeweekse 

dagen vrij te nemen, op straffe van een geldboete van 
een half pond; door deze straf willen we tevens de 

zogenaamde blauwe maandag geheel en al verbieden.”

In het kielzog van de opstanden van ambachtslieden in 
“bijna alle grote steden van ons gebied” wordt in een 
besluit van de schepenen van Königsberg rond 1385 de 
doodstraf gezet op de door de gezellen vrij genomen 
blauwe maandag:

“Weet dat onze burgemeester en zijn schepeneen 
besloten hebben dat geen enkele ambachtsknecht 
de maandag vrij mag nemen ... wie dat toch doet, 
zal door ophanging ter dood worden gebracht.”

1693 wird in einer „Instruction“ Kaiser Maximi-
lians II für „den Bergverwalter zu Gottes“ (Fichtl-
berg) wird der blaue Montag verboten:

„XIII. §13. Hat Verwalter weder der Knapschaft, 
noch den Hammervolk die blaue Montag, oder 

andere ungewohnliche Feyer zugestattet, 
sondern diese vollig abzustellen, und einen 
jeden zu seiner Arbeit anzuweisen. Welcher 

aber dawider handeln, und sonderbar die 
Schmidmeister ihr sonst gewöhnliche Anzahl 

Eisen nicht alle Tage machen, und lifferen 
werden; die sollen, nach gestaltsame der 

Umstand, unnachlaßlich gestraft werden.“

Kurrende (Bekanntmachung) des Amtes Klagenfurt 1833 „Die Ab-
stellung der anwieder auflebenden Unfüge in Feyerung der agbe-
bothenen Feyertäge – des Blaumontag – und Feyerabendmachen 
bei Dienstbothen, und Handwerkern betreffend“:

„Die Unfüge, daß an denen abgebothenen Feyertägen nicht 
gearbeitet – die Blaumontage gehalten, und Feyerabend gemacht 

werden – fangen wieder an aufzuleben, und geben den Beweis, 
daß diesem Unfuge weder von der Geistlichkeit, noch der 

politischen Obrigkeit pflichtmäßig entgegengearbeitet werden.“

In 1693 wordt in een “Instruction” van keizer 
Maximiliaan II de blauwe maandag verboden 
aan de mijnwerkers in de groeve Gottesgab 
(Fichtelberg):

“XIII. § 13. De toezichthouder op de mijnen 
mag de mijnwerkers en mijnarbeiders 

niet toestaan blauwe maandag of andere 
ongeregelde vrije dagen te nemen, maar dient 

deze volledig te verbieden en eenieder zijn 
reguliere werk te doen verrichten. Degenen 

die in strijd daarmee handelen, met name 
de smeden die niet elke dag hun vaste aantal 

ijzers produceren en leveren, dienen in 
overeenstemming met de zwaarte van het 
vergrijp genadeloos te worden bestraft.”

Bekendmaking van het Amt Klagenfurt uit 1833: 
“aangaande het verbod op de weer oplevende wan-
toestanden bij het nemen van niet – reguliere vrije 
dagen – het vieren van de blauwe maandag door 
dienstbodes en ambachtslieden”:

“De wantoestanden waarbij op die onvoorzien 
genomen vrije dagen niet wordt gewerkt, maar dat er 
blauwe maandag wordt gevierd - beginnen weer het 
hoofd op te steken en leveren het bewijs dat noch de 
geestelijkheid noch de politie hun plicht nakomen 

door deze ongeregelde toestand tegen te gaan.”
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